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Aswoensdag

Op woensdag 22 februari jl. vierden we - voor de hele KAN -'s
morgens Aswoensdag in de H. Antonius van Padua in
Kortenhoef. Pastoor Dresmé en diaken Wim Balk gingen in
die viering voor.

Wat betekent Aswoensdag?

Op Aswoensdag was groep 6 van de Antoniusschool
in de Kerk. Diaken Wim Balk legde uit wat
Aswoensdag betekent. Uiteindelijk werd het - door de
vele en goede vragen van de leerlingen - een
ochtend over de hele periode van carnaval tot en met
Pasen.

Het was mooi dat één van de leerlingen uit haar
hoofd over Goede Vrijdag en Pasen wist te vertellen.
Het is bijzonder fijn dat we als KAN-parochies zulke
goede contacten hebben met de Katholieke scholen
in de drie dorpen.

Vespervieringen in de veertigdagentijd

Op de woensdagavonden in de veertigdagentijd worden
oecumenische vespervieringen gehouden als voorbereiding op het
Paasfeest.
Gaven van de Geest
- Thema van de vieringen is ‘De gaven van de geest’ We lezen uit
de brieven aan de Korintiérs. De deelthema’s zijn:

Woensdagavond 1 maart: Luisteren
Woensdagavond 8 maart: Leren en raadgeven
Woensdagavond 15 maart: Troosten
Woensdagavond 22 maart: Geduldig zijn
Woensdagavond 29 maart: Vergeven

De vespervieringen worden gehouden in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg en de Heilige
Antonius van Padua in Kortenhoef en beginnen om 19:30 uur.

Bericht van diaken Wim Balk

Beste parochianen van de KAN,

U weet misschien al dat mijn zicht door een zeldzame
en progressieve vorm van staar slecht is. In de
tweede helft van maart word ik aan beide ogen
geholpen bij Bergman Clinicsin Hilversum.

Het lezen en schrijven gaat moeizaam, maar ik hoop
en verwacht dat dat begin april veel beter zal gaan. In
de maand maart ga ik daarom niet voor in de kerken
van ons dekenaat, maar zal ik me vast voorbereiden
op de Goede Week en op het grootste feest van de
Kerk, namelijk: Pasen.

Ik wens u en jou een goede Veertigdagentijd. Ik bid
voor u, bid u voor mij? Het gebed is toch broodnodig
voor ons geloof!?

Alle goeds en tot snel,
diaken Wim Balk.

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie

De viering van de Eerste Heilige Communie is verplaatst naar
zondag 18 juni 2023. Deze feestelijke viering zal plaatsvinden in
de O.L.V. Hemelvaart.
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